


1. Jaqcues kwam als vreemdeling uit Frankrijk. Hij werd goed geholpen.
In ons land wonen veel mensen uit andere landen. Daar zijn ook vluchtelingen bij.

a. Wat is een vreemdeling?

b. Wat is een vluchteling?

c. Ken je mensen uit de Bijbel die moesten vluchten?

d. Wat kun jij doen voor vluchtelingen?

2. Psalm 146 vers 7 uit de berijming van Petrus Datheen:
Schrijf het vers netjes over uit je eigen psalmboek:

Met vliet bewaert oock de Heere,

Den vreemden in lijden groot,

Desgelijcks de Weesen teere,

Behoedt Godt in angst end’ noot:

Weduwen hy oock bewaert,
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Dat hen geen leedt wedervaert.

Uit welke psalmberijming zing jij?

3. Jacques Hanapier kwam uit Frankrijk. Hij had een Franse achternaam.
Welke families dragen ook een Franse achternaam? Zet daar een streep onder.

Rosier De Groot Jumelet Vos
Jansen Dubois Lamain Polet
Mulder Toussaint Van Dijk Lafeber

4. Maak het Nederlandse woord aan het goede Franse woord vast:

Stoep Toilet

Wc Papa
Geldbeurs Diner
Avondeten Trottoir
Vader Portemonnee

5. Jakob kreeg knikkers van Hendrik. Al eeuwenlang
spelen kinderen met knikkers.
Ze zijn gemaakt van klei, glas, metaal of steen.

a. Waar zijn jouw knikkers van gemaakt?




b. Soms krijg je ruzie bij het knikkerspel. Hoe komt dat?

c. Hoe lossen jullie het op?

6. Dit is de eetkamer van een poppenhuis uit de tijd van Jakob.
Wat zie je in onze kamers wat toen nog niet bestond?
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