
Gerry in de oorlog 
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1.	 Wanneer viel het Duitse leger Nederland binnen?
 		 5 mei 1940
 		 10 mei 1940

2.	 Na hoeveel dagen waren de Duitsers de baas in Nederland?
	  		 5 dagen
	  		 10 dagen

3. 	Welke stad werd gebombardeerd?
	  		 Amsterdam
	  		 Rotterdam

4.	 Hoe lang duurde de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland?

	  		 5 jaar
	  		 10 jaar

5.	 Wie was toen koningin?
	  		 Wilhelmina
	  		 Beatrix

6.	 Waarom zitten de luisteraars dicht bij de radio, 
wanneer koningin Wilhelmina spreekt?

	  		 Ze sprak heel zacht
	  		 Het was verboden, om naar de koningin  

		  te luisteren

Wereldoorlogen



18

7.	 Wat zie je? Zet de goede nummers erbij. Kleur de plaatjes mooi in.

1.	 Vliegtuigen
2.	 Duitse soldaat pakt een fiets af
3.	 Persoonsbewijs 
4.	 Vrouw op hongertocht
5.	 Gevangene moet hard werken
6.	 Bonkaarten stelen
7.	 Dodenherdenking
8.	 5 mei: Bevrijding
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8.	 Maak een tekening van de onderduikplaats van Otto. Bedenk een plek waar hij zich goed 
kan verstoppen. 
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9.	 Knutsel van dozen en ribbelkarton een tank, vliegtuig of ander militair voertuig. 

10.	De familie Berlijn maakte van 
klei kralenkettingen. Die verfden 
ze oranje. De kettingen werden 
verkocht. Maak een mooie ketting 
van klei.
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11.	Na de Bevrijding werden de vrienden van de Duitsers gevangen genomen. Veel mensen 
gingen kijken. Nathan Berlijn stond ook aan de kant van de weg.

	 Lees het volgende stukje wat hij toen dacht:
	 Ik wilde liever bidden voor deze mensen dat ze de Heere Jezus Christus zouden leren kennen. Hij 

Die ons leerde bidden: En vergeef ons onze schulden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die 
ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking …

	 Waarom zou Nathan bidden: Leid ons niet in verzoeking? 

	

	 Hij schreef verder: 
	 Ik dacht bij mezelf na wat voor straf deze mensen moesten krijgen …. Maar dat kunnen we beter 

aan God overlaten. Want er staat geschreven in Romeinen 12 vers 19: 
	 Schrijf over wat Nathan bedoelde:

	

Nathan schrijft verder: Want heus, terugkijkend wat we allemaal hebben meegemaakt, kunnen 	
we alleen maar de Heere Jezus Christus danken voor Zijn genade. 


