


Oma De Jong geeft haar plantjes in de vensterbank water. Ze morst
een paar druppels. ‘Mirthe, wil jij even een doekje uit de keuken
halen?’ vraagt oma. ‘Anders krijgen we watervlekken.” Mirthe komt
met een droge vaatdoek terug. ‘Oma, wat een leuk kleedje ligt er
onder deze bloempot! Er staan een olifant en twee leeuwen op. Hoe
komt u eraan?’ ‘Nou kind, dit kleedje is al heel oud. Ik heb het lang
geleden op een zendingsavond gekocht. Mevrouw Mijnders-van
Woerden was in Afrika geweest. Zij liet dia’s zien in het zaaltje bij de kerk.’

‘Wat zag u op die dia’s, oma?’ ‘Dat weet ik nog goed Mirthe, want het maakte veel
indruk’, vertelt oma.

(Bijna) een eeuw oud

Een eeuw is honderd jaar. Mevrouw
Mijnders-van Woerden werd 98 jaar.
Ze heeft dus bijna een eeuw geleefd.
In die tijd is er veel veranderd. Alle
oude mensen hebben die wisselingen
meegemaakt. Soms willen ze er graag
over praten. Je hoort dan verschillen
tussen vroeger en nu. De Heere is
echter Dezelfde gebleven.
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Petroleumlamp
Huis
De familie Van Woerden woonde
in een groot huis. Het stond
bij het treinstation van Akkrum
in Friesland. De woning had een
salon. In deze deftige woonkamer
zaten de mensen alleen op zondag. Een andere
kamer was ingericht als bibliotheek. Meneer
Van Woerden had veel boeken. Hij las graag
prekenboeken en andere boeken over de
Bijbel. Het huis had ook een aparte keuken. Het
dienstmeisje Anna kookte het eten. Ze maakte
met houtjes het fornuis aan. Dan deed ze het
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Steenkool voor het fornuis

deurtje open om er kolen in te
gooien. De zwarte steentjes
brandden lang door.

Verkeer
De vader van mevrouw Mijnders
was kaashandelaar. Met zijn paard
en wagen reed hij naar de klanten.
Wanneer hij een verre reis maakte, ging
hij met de stoomtrein. Auto’s waren er nog
bijna niet. Alleen heel rijke mensen reden
in een auto. Dat veranderde toen auto’s
goedkoper werden. De vader van mevrouw
Mijnders kocht toen een vrachtwagentje.
Door al dat verkeer werd het steeds drukker op
straat. Er gebeurden meer ongelukken. Daarom
kwamen er meer verkeersregels. Kinderen
leerden die in het nieuwe schoolvak Verkeer.
Toen mevrouw Mijnders getrouwd was, reisde
ze met haar man met de vrachtboot naar Afrika.
Naar China en Zuid-Amerika ging ze met het
vliegtuig.

Vrachtwagen

Kaas te koop
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Liefde voor de zending
Mevrouw Mijnders wilde zending dichtbij
kinderen brengen. De opdracht tot zending las
ze in de Bijbel en leefde in haar hart. Je kunt
dan denken aan Mattheus 28 vers
19: Gaat dan heen, onderwijst al de
volken (...), lerende hen onderhouden
alles, wat Ik u geboden heb. En aan
Handelingen 1 vers 8, waar de
Heere Jezus zegt: En gij zult Mijn
getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in
geheel Judea en Samaria, en tot aan
het uiterste der aarde.

Over de zending vertelde
mevrouw Mijnders graag, vooral
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op scholen. Met een diaprojector onder haar
arm reisde ze met de trein of de bus door

ons land. Kinderen en grote mensen werden
aangemoedigd om geld te verzamelen voor de
zending. Het Woord van de Heere
moest verspreid worden over de
hele wereld.

Ze bracht veel zendingsbezoeken
aan Afrika, China en aan de
indianen in Zuid-Amerika.

Ze maakte er veel foto’s. Ook
schreef ze graag waar gebeurde
zendingsverhalen voor kinderen.

Elka en mevrouw Mijnders
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