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Romeinen

Hilde de Batavendochter

Jos loopt met een spa en een emmer naar het weiland. ‘Wat ga je doen?’ vraagt
Mirthe. ‘Graven’, antwoordt Jos snel. ‘Lang geleden woonden hier ook mensen.
Misschien zijn ze wel een vuursteen of een vuistbijl verloren. Die ga ik opgraven. Kom,
ga mee!’ ‘Ja leuk’, zegt Mirthe. Ze pakt ook een schep. Van vader mogen ze niet in het
weiland gaan scheppen. Dat gras is voor de koeien. Aan de rand mag het wel. Daar
graaft Jos een grote steen op. Zou dat een echte vuursteen zijn?

Het huis van Hilde

In de tijd van Hilde was
- ons land vol bossen en
~ moerassen. Tussen de
rivieren woonde de stam
van de Bataven. Dat gebied
heet nu de Betuwe.

Hildes huis was gebouwd
van palen en had een
dak van riet en stro. De
gaten tussen de palen
waren dichtgemaakt met
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gevlochten takken en klei. Mensen en dieren
leefden bij elkaar onder één dak. Middenin de
hut was de vuurplaats. Hier maakte Hilde het
eten klaar boven het vuur.

Naast de boerderij stond de spieker. Dat was de
opslagplaats voor graan en hooi.

Zelf doen

Een Germaans gezin zorgde zoveel mogelijk
voor zichzelf. Hilde en haar vader werkten op
het land naast hun hut. Hier verbouwden ze
hun eigen groenten, zoals kool, erwten en
koolraap. Ook verbouwden ze graan. Hiervan
werd brood, pap of bier gemaakt.




In de natuur werd gezocht naar noten, vruchten
en eetbare planten. Vader jaagde op wild en
ving vis.

De Germanen weefden hun eigen kleding,
maakten potten en bewerkten dierenhuiden.
Alleen voor ijzeren gereedschappen ging je naar
de smid. Die wist hoe je ijzer moest smeden. Hij
kon scharen, hamers, bijlen en messen maken.

Romeinen

Over het gebied waar Hilde woonde, waren

de Romeinen de baas. De Romeinse keizer
regeerde over een heel groot rijk. Sterke
Bataven werden soldaat in het Romeinse leger.
De Romeinen zorgden voor veel veranderingen.
Ze legden wegen aan, waardoor handel drijven
gemakkelijker werd. Handelaren, zoals Publius,
brachten allerlei goederen mee. De Germanen

Romeinse soldaat

Romeinse

keizer ﬁ'{}
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leerden nieuwe
gereedschappen kennen.
De Romeinen brachten
kleding mee, maar ook
kippen, pruimen,
kersen en sla.

Onderwijs en
godsdienst
Bij de Germanen waren er geen
scholen. Hilde leerde van haar
moeder wat in en rondom de hut moest
gebeuren.

Van haar vader hoorde Hilde de verhalen over

de Germaanse goden. De Germanen kenden de
Heere niet. Zij geloofden in goden zoals Wodan
en Donar. Ze waren bang dat de afgoden hen
kwaad zouden doen. Daarom kregen deze goden
geschenken, zodat ze niet boos zouden worden.

Gods Woord naar ons land

In de tijd van de Romeinen leefde de Heere
Jezus in het Joodse land. Voor Hij naar de
hemel opvoer, gaf Hij aan Zijn discipelen de
opdracht overal van Hem te vertellen. Na
Pinksteren spraken de apostelen en andere

gelovigen over de Heere Jezus, de Zaligmaker
van de wereld. Dat staat in het Bijbelboek
Handelingen.

Publius heeft dit ook gedaan. Overal waar

hij kwam, vertelde hij over de liefde van God
voor verloren mensen. Want alzo lief heeft God
de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven
hebbe. (Johannes 3 vers 16)

Dit Woord werd ongeveer 2000 jaar geleden bij
Hilde gebracht. Ook jij mag het horen. Welke
uitwerking heeft dit bij jou?

Paulus en Johannes



