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Monniken en Ridders

Cornelis in het klooster
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Jos leest een boek over Maarten Luther. Tijdens een onweer beloofde 
Maarten monnik in een klooster te worden. ‘Pap, zijn er nog kloosters 
in Duitsland?’ ‘Ja, Jos,’ antwoordt vader, ‘in Duitsland, maar ook hier in 
Nederland. In de provincies Noord-Brabant en Limburg staan de meeste 
kloosters. In sommige kloosters wonen nog steeds monniken of nonnen.

Ridder
Cornelis was de zoon van een 
ridder. Hij woonde op een kasteel. 
Wanneer een jongen zeven jaar 
werd, verliet hij het familiekasteel. 
Dan woonde hij als page bij een 
andere ridder en zijn vrouw. Hij 
leerde paardrijden, boogschieten 
en schermen. Ook ging hij mee op 
valkenjacht met de jonkvrouwen. 
Op zijn veertiende jaar werd 

In dit klooster was Luther monnik



hij schildknaap. Hij kreeg een zwaard om te 
strijden. Hij moest het harnas poetsen van 
de heer en zijn wapens slijpen. Om ridder te 
worden leerde hij moedig en eerlijk te zijn. Hij 
moest zwakke mensen beschermen. Na een 
nacht wakker blijven en bidden in een kerk 
werden zijn trouw en dapperheid beloond. 
Met de platte kant van een zwaard werd hij tot 
ridder geslagen.

Kloosters
Monniken woonden in een klooster. Deze 
mannen ontvluchtten de wereld. Ze wilden 
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Klooster in Ter Apel

Kloostertuin in 
Utrecht



minder zonden doen. In een 
klooster dachten ze dat ze 
dichter bij God konden leven. Ze 
wilden hun zonden overwinnen. 
Daarom vastten ze, baden 
ze veel en sliepen weinig. 
De regels in kloosters waren 
streng. Er waren ook kloosters 
voor vrouwen. Deze vrouwen 
werden nonnen genoemd. Bij de 
meeste kloosters hoorde ook een 
kloosterkerk.

Schrijvers
Lang geleden waren er geen 
computers. De mensen konden 
niet typen. Ze schreven de Bijbel 
over met de hand. Dat was echt 
monnikenwerk. In de kantlijn 
maakten ze tekeningen.
Een monnik doopte zijn 
ganzenveer of rietstaafje in de 
inkt. Die inkt had een andere 
monnik gemaakt uit ijzerzout en 
galnoten. De ganzenveer moest 
steeds gescherpt worden met 
een mes. Monniken schreven niet 
op papier, maar op perkament. 
Dat was gemaakt van de huid 
van koeien of schapen.
Een handgeschreven Bijbel was 
onbetaalbaar voor de meeste 
mensen. Bovendien kon bijna 
niemand lezen. Schrijvende monnik
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Zorg voor zieken
Elk klooster had een ziekenzaal. Monniken 
verpleegden hun zieke broeders. De 
medicijnen maakten ze zelf. Van planten en 
kruiden werden drankjes bereid. Die planten 

groeiden in de kloostertuin. 
Zieke mensen, die niet in het klooster 
woonden, lagen meestal in een andere 
zaal. Dat heette het gastenverblijf. Arme 
mensen, reizigers of pelgrims mochten 
daar ook blijven slapen. Later werden 

gasthuizen buiten het klooster 
gebouwd.

Kloostertuin in Zaltbommel

Harde werkers
Bij een aantal kloosters stond een school. De 
meester gaf alleen les aan jongens. Het was 
de bedoeling dat deze jongens later monnik 
werden. Daarom waren lezen, schrijven en 
zingen de belangrijkste vakken. 
Sommige monniken werkten buiten 
het klooster. Zij woonden in een 
kloosterhoeve. Dat was een boerderij die 
bij het klooster hoorde. De monniken 
hielden koeien en kippen. Zo zorgden ze 
voor hun eten. Veel kloosters brouwden 
hun eigen bier.
Er waren ook kloosters gebouwd aan zee. 
Monniken legden dijken aan, zodat het 
land van het klooster niet overstroomde.

 Kloosterbier
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Maarten Luther
Tijdens een onweer was Maarten Luther heel 
bang. Hij beloofde in een klooster te gaan. 
Daar zocht Luther hoe hij vrede met God kon 
krijgen. Hij probeerde door vasten en kou 
lijden zalig te worden. Ook bad hij lang en 
veel. Hij studeerde dagelijks in zijn Bijbel. Hij 
las dat zijn goede werken hem geen vergeving 
van zonde gaven. Hij leerde dat God Zelf de 
gerechtigheid schenkt. Door een waar geloof 
in de Heere Jezus worden zondaren zalig. 
Luther was twintig jaar in een klooster geweest. 
Daarna trad hij uit. Hij was het niet eens met 
het kloosterleven. Vooral niet met de leer van 
de goede werken.

Standbeeld van Maarten 
Luther in Eisleben Luther heeft de Bijbel vertaald in het Duits
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